
 
 

 

 LES 20 

 

1.Welke sacramenten ken je? 1.Doop en avondmaal. 

 

2.Waar wijst het water van de doop op? 2.Op het bloed en de Geest van Christus waardoor we van onze 

zonden gewassen worden. 

 

3.Wat belooft God je in je doop? 3.Dat Hij mijn zonden vergeeft en mij maakt tot iemand die naar 

Zijn Woord wil leven. 

 

4.Wat mag je dus van God vragen als je zondigt? 4.Of Hij mijn zonde vergeeft en of Hij me ermee wil laten breken. 

 

5.Wat ben je als je gedoopt bent? 5.Een kind van God. 

 

6.Wat moet je als je gedoopt bent? 6.Leven als een gehoorzaam kind van God en Hem op Zijn 

Woord vertrouwen. 

 

7.Wat wordt er bij de doop gezegd? 7..... ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest. 

 

8.Wat betekent dat? 8.Dat we bij de Drieënige God horen. 

 

9.Is het wel goed als kleine kinderen gedoopt worden? 9.Dat mag maar niet alleen, dat moet zelfs. 

 

10.Waarom? 10.Omdat ze evengoed tot Gods verbond en gemeente behoren 

als de volwassenen. 

 

11.Waarvan is de doop het teken? 11.Van het verbond dat God gesloten heeft met ons. 

 

12.Met wie sluit God Zijn verbond? 12.Met de gelovigen en hun kinderen. 

 

13.Waar denken we bij het avondmaal aan terug? 13.Aan het kruis op Golgota. 

 

14.Waar herinnert het brood aan? 14.Aan Christus' lichaam dat voor ons gekruisigd werd. 

 

15.Waar herinnert de beker aan? 15.Aan Christus' vergoten bloed. 

 

16.Is de Here Jezus er ook wanneer wij avondmaal vieren? 16.Door het geloof zijn wij met Hem verbonden. 

 

17.Maar je ziet de Here toch niet? 17.Nee, maar Hij is er wel: door de Heilige Geest. 

 

18.Waarnaar zien we uit aan het avondmaal? 18.Naar het feest van Christus, de bruiloft van het Lam. 

 

 

 

  

 


